
Vergeet me nietje (Myosotis)  

Vele soorten zijn hiervan. Stengel en bladen zijn behaard. Bloemen zijn zeer klein en 

lichtblauw. Volgens de legende is de naam afkomstig uit de Middeleeuwen.  Een ridder 

en zijn geliefde waren aan het wandelen langs een rivier. Bij het bukken om deze bloemen 

te plukken viel hij door het gewicht van zijn harnas in het water. Terwijl hij verdronk 

gooide hij het bosje bloemen naar zijn geliefde en riep "Vergeet mij niet".  

 

 

 

 

 

 

 

 


